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Vlakbij Oog In Al staat langs de snelweg
op een schuur: ‘Ik ben 22 jaar oud, de koe’.

Voor een mens is dat een levensduur van
zo’n 105 jaar misschien, of in vergelijking
tot een kat, een achtste leven.

Even verder, voorbij de McDonalds
een reclame voor een magnetron
van Whirlpool: ‘Verloren tijd is zo ingehaald’.

Zo komt de boerin ook wel aan haar
honderdvijfde jaar. En ik denk aan
Heidegger die in de omweg de enige
weg ziet, en dat ik me nog altijd
veertien jaar oud voel.
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