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Ik denk van niet nee, ofschoon het dagen kan aanhouden
en zich ontpoppen tot zekere gesteldheid, tick, tik (tok),

knik, kink, hersenkronkel die je de openslaande deuren uitzwiept,
losschietend meertouw dat je het openstaande raam uitslaat.

Ik denk van niet nee, al zijn de nachten onvermoeibaar
en is de dichter onverstoorbaar, zo daar op zijn balkon

op zijn laptop pingelend. (Hij heeft in de kamer achter zijn rug
de lamp aan boven de tafel met de boeken met hoe het is,

motten jumpstylen geïnspireerd om de lamp boven de tafel
met etc.) Ik denk van niet nee, hoewel het uit de hand kan lopen

in spontane verjaars- en vechtpartijtjes zo ’s avonds
na het eten met een fles wijn half om. Ik weet het niet nee.

Ik denk van niet tenminste. Rug naar de kamer gekromd, buikje rond.
Hoe het is tussen haakjes. Maar verder? (Ik heb niet eens een balkon.)
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