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De vele verschillen

Gedicht

Zij wil uit het inwitte licht en de hitte weg
uit de roes van verkeer het gedaver van vragen

de bakpan vol mensen de vele verschillen
de idioot op de straathoek die steeds hetzelfde

geluid braakt tot lijm die de uren verstroopt
tot de strop in de kop zit waaronder het lichaam

de vanzelfsprekende pose van terrasbezoekende
moeder met handenvol doekjes blijft liegen

de tafel met zonnebrand insmeert om het rode
gezicht van haar kind de stoelen strak aanschuift

terwijl de hitte voortduurt en de ruzies beginnen
en de idioot jujuju onder tafel alle tassen omkeert.

Esther Jansma (1958) is archeoloog en dichter. Vanaf 1984 verschenen gedichten van Jansma in de
literaire tijdschriften Maatstaf, De Tweede Ronde en Bzzlletin. In 1988 debuteerde zij met de bundel
Stem onder mijn bed (De Arbeiderspers). Voor haar bundel Hier is de tijd (De Arbeiderspers, 1998)
ontving zij de VSB Poëzieprijs 1999. Dakruiters (De Arbeiderspers, 2000) werd bekroond met de
Belgische Hugues C. Pernathprijs 2001. In 2006 ontving Jansma de A. Roland Holst Penning-Stipendium
voor haar hele oeuvre en de Jan Campertprijs voor de bundel Alles is nieuw (De Arbeiderspers, 2005). In
2007 werd Jansma benoemd tot bijzonder hoogleraar dendrochronologie en paleoecologie van het
Kwartair aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als
onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.


