
Leo Vroman

EEN PSALM VOOR GELOVIGEN

Gedicht

De Academische Boekengids 62, mei 2007, pp. 10.

Wee wie zich o zo gelovig heten,
hun geloof het juiste, God bewezen,
van weten niets meer willen weten
dan wat ze in hun bijbel lezen,

en vechten tegen hun gelijken
die god zien in een ander licht,
met of zonder aangezicht
of van een andere kant bekijken!

En ik dan, bittere beterweter,
aan wie wil ik mijn wijsheid kwijt?
Geloof ik niet in de Werkelijkheid?
En is mijn geloof dan zoveel beter?

Ik die in het openbaar
in reden, zelfs in rijm
en niet in gelovigheden, maar
gelooft in het geheim?

Waardoor een ander eensklaps gelooft
de Hemel te zien (van verre)?
Door een stuip in wat capillairen
ergens in het hoofd,

amygdala, hypothalamus,
die wonderen van ons brein
waardoor wij denken dat er dus
ook grotere wonderen zijn.

Systeem! En wat heb ik gedaan
of wat doe ik verkeerd
waardoor ik waan en eigenwaan
nog niet heb afgeleerd?

O Gij die al of niet bestaat,
zeg mij of ik hierna
nadat mijn Ik dit ik verlaat
ook al of niet besta

Fort Worth, januari 2007
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