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de grond wordt op de aarde
gedrukt als een boodschap
op het hart

de lucht achter de bomen
loopt vast

wij schatten de afstand
en beginnen met rennen

wij schatten de afstand
en vangen aan te omhelzen

wij schatten de afstand
en blijven van elkaar af

de hand door het warme haar
van een man

van een kind

herfstzon door de takken

de wind

het mechaniek knarst

de lucht achter de bomen

loopt vast

Tsead Bruinja (1974) debuteerde in 2000 met de Friestalige bundel De wizers yn it read/De wijzers in
het rood. Zijn Nederlandstalige debuut Dat het zo hoorde werd genomineerd voor de Jo Peterspoézieprijs.
Eind oktober 2004 verscheen zijn tweede Nederlandstalige bundel, Batterij. Bovenstaand gedicht
verschijnt in deze Academische Boekengids voor de eerste keer in druk.



