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Alleen maar...

Kom mee, we nemen de weg met twee gezichten,
De onderbrekingen rijgen zich aaneen,
Motiveren hun liefde voor de taal,

Alle variabelen ontdekken de constanten,
Kijk, het weefsel streelt de buitenkant,
De schaduwen bedwelmen de roos

Met hun cirkelvormige bewegingen,

Hier vertelt het uur zijn geschiedenis,
Hoor je het gefluister?

Hier vertelt het uur zijn toekomst,
Hoor je het schateren?

Met golvende bladen maakt de roos
De zon tot middelpunt van het midden,
Kijk, het weefsel streelt de binnenkant,
Alle zijden ontdekken de hoeken,

Morgen betekenen de geheimen gisteren,
De uitbarstingen openen nieuwe lippen,
Kom mee, we kwadrateren het nu,

Alleen maar...
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