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Het rangeerterrein en
ter reiniging een trein

Kleerscheuren van het
overklommen hekwerk

Begonnen met een letter
over cijferklasse 1 heen

Morgen door het glas geen
forens of koe te zien, alleen

over de coupé, van oord
tot oord, terug en heen

m’n buitenboordse woord
waarvoor ik deze trein leen

Joris van Casteren (1976) schreef het vergeetboek In de schaduw van de Parnassus; gesprekken met
vergeten dichters (Prometheus, 2002). Van zijn hand verscheen ook de dichtbundel Grote atomen
(Prometheus, 2001). ‘Graffiiti’ is een niet eerder gepubliceerd gedicht.


