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Al lijkt het nergens op
Gedicht

Iedereen kan mij bellen alleen
wanneer ik mijzelf bel ben ik
voortdurend in gesprek.
Iemand zegt wel
dat degene die ik probeer te bellen
in gesprek is en u kunt geen boodschap
inspreken. Wij ben ik dat sturen
een gratis sms dat u gebeld heeft.
Die stem kan me nog meer vertellen
maar is weg. Wat gratis is is niet goed.
Het zal nog wel even duren
voor ik weet wat ik moet
met dat bericht. Al rijmt het
ergens op.
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