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Gedicht
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Ooit was ik een droom

die in jou baadde, langzaam in je wegspoelde, alsof ik
klaarkwam en hulpeloos om me heen keek, alsof ik
mezelf verspeelde tot in de afvoer van jouw verleden.
Ergens overleefde ik.

Was ik dat?

Alleen buiten ergens dreef mijn lichaam voort.
Satellieten doorkruisten donker landschap, het licht van
de sterren scheen zwak.

Alleen buiten ergens bleef mijn lichaam over, mijn
ledematen naar voren gestrekt, mijn vingertoppen in de
wind.

Jan-Willem Anker (1978) debuteerde met de bundel Inzinkingen (De Bezige Bij, 2005), die werd
bekroond met de Jo Peters Poézieprijs 2006. Daarna volgde Donkere arena (De Bezige Bij, 2006). Dit
voorjaar verschijnt van zijn hand de bibliofiele bundel Luchthaven.



